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Nottebohm Actueel 

juni 2024 

Wat kan je nu beter wensen als verjaardagsgeschenk dan een muzikale namiddag met 

je kleindochter.  Alle bewoners van de Foyer mochten meegenieten. 

 

Zomaar een ontmoeting 

op een mooie dag 

niet omdat het moet 

maar omdat het mag. 

 

Zomaar wat aandacht, 

een woord, een gebaar, 

simpelweg een beetje 

lief zijn voor elkaar. 
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Cultuurkalender kort 
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Buurt en cultuur - activiteiten in de kijker 
>> Alle activiteiten zijn voor iedereen (bewoners, buren, bezoekers) gratis toegankelijk, 

zo niet wordt dit expliciet vermeld. 

Elke dinsdag om 15u00 handwerkclub in de 
Brabozaal 
Bent u zelf niet zo vlot met de breinaalden? Geen 

probleem, hier kan je nog iets bijleren of gewoon 

een kopje koffie drinken en wat bijkletsen.  

Georganiseerd door en voor de buren, dus ook 

voor de buren van de Biartstraat 2. 

 

Donderdag 6 juni om 14u30: Wat weet u van de Aziatische 
Hoornaar? 
Kristof Bollen vertelt u er graag meer over. 

 

Vrijdag 7 juni om 14u30: Donelli’s kledingverkoop  
Heeft u iets nodig? Carine heeft zowel mannen als 

vrouwenkleding bij – betaalbaar en makkelijk te onderhouden. 

Kom zeker eens een kijkje nemen. 

 

Dinsdag 11 juni om 9u00:  
Verwenmoment studenten Denise Grésiac 
Wij zullen ervoor zorgen dat de bewoners die dit wensen zeker aan 

bod komen. 

 

Vrijdag 21 juni: Internationale dag van het Humanisme 
deMens.nu 
Naar jaarlijkse gewoonte worden de bewoners in de bloemetjes 

gezet door de vrijwilligers van deMens.nu. 

 

Vrijdag 21 juni 15u00:  
Aquarellen met Frank in de Ceder 
Ook zonder ervaring kan u meedoen aan de aquarelsessies met 

Frank. U zal versteld staan van het resultaat. Georganiseerd door 

en voor de buren, dus ook voor de buren van de Biartstraat 2. 
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Zaterdag 22 juni: Zomerfeest  

in de tuin van Nottebohm – met lekkere 

frietjes van het frietkraam en een ijsje als 

dessert (enkel voor bewoners) 

om 14u30 is iedereen welkom voor het 

concert met de immer geweldige  

18+ band  Classic Ballads & Songs  

Wie dan nog zin heeft in een heerlijke 

ijscoupe kan bij Guido terecht. 

 

 

Vrijdag 28 juni om 15u00: Koffie Hertoghe in Café Biart 
Voor € 5,00 kies je een lekker gebakje uit waarvan je met een kop koffie of thee in 

goed gezelschap kan genieten. Georganiseerd door en voor de buren, dus ook voor de 

buren van de Biartstraat 2. 

 

 

Dinsdag 25 juni om 14 uur in Café Biart:  

Lezing Rond de Kaap door Tom Dieusaert  

Isaac le Maire contra de VOC  

Tom Dieusaert vertelt over het gevecht van één man tegen de 

machtigste multinational van de zeventiende eeuw: de Verenigde 

Oost-Indische Compagnie (VOC). Een gevecht ‘waarbij hij anderhalf 

miljoen gulden zou verliezen maar toch zijn eer zou bewaren.’ 

Na de scheiding van de Nederlanden door de Tachtigjarige Oorlog was 

Isaac le Maire één van de honderden calvinistische, kapitaalkrachtige Antwerpse kooplui die 

einde zestiende eeuw in Amsterdam neerstreken. Daar werd hij een van de pioniers van de 

Verenigde Oost-Indische Compagnie. Maar zijn individualistische en tegendraadse karakter 

bracht hem onvermijdelijk op ramkoers met het staatsmonopolie van de VOC. 

 

Hij was betrokken bij de ontdekking van wat New York zou worden door 

Henry Hudson. Hij werd een vertrouweling aan het hof van de Franse 

koning Hendrik IV. En uiteindelijk zou hij de doorgang ontdekken tussen 

de Atlantische en Stille Oceaan: de mythische Kaap Hoorn.  

Tom Dieusaert deed historische onderzoeksjournalistiek en volgde het 

spoor van deze fascinerende figuur van Antwerpen, Egmond, Den Helder 

en Amsterdam tot in Patagonië en Kaap Hoorn. 
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Gedichtenhoek – voor u uitgezocht door Ann Van Egdom  
 

 

Paul Snoek  (1933-1981) 

 

 

HET LUCHTKASTEEL 

 

Ik wil, voor ik verander 

in een kei, een mier 

of een papaverbloem, 

de schepper worden 

van een luchtkasteel. 

 

Ik zal de daken knippen 

uit inpakpapier, 

de kamers vouwen 

uit vochtige kranten 

en op de muren van muziekpapier 

zal ik lachgezichten 

voor de ramen schilderen 

met metaalinkt. 

In mijn slot zullen wonen 

duiven van oud zilver. 

 

Ik zal, voor ik verander 

in een steen, een dier 

of in een slingerplant, 

de schepper worden van  

een luchtkasteel,  

want ik beschik 

over de zachte handen 

van een uitvinder. 

 

 

 

 

 

Ruger Kopland (1934-2012) 

 

 

DRENTE 

 

Toen de zomers nog warm 

en groen waren zoals vandaag 

hebben de boerderijen zich neergelegd 

bij elkaar en bij alles 

wat nog mocht gebeuren 

met de dromerige willekeur 

van rustend vee midden op de dag 

en de kerkentoren is even over twee 

recht 

overeind in slaap gevallen 

geen uur is er meer bijgekomen 

 

mijn ogen zwenken met een 

boerenknecht 

melkemmer aan zijn fiets 

dwars door het stille hart 

van de brink rinkelend. 

 

 

 

Freepik 
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Feestelijke onthulling op 8 mei 
Hadden we jullie aandacht met onze raadselachtige uitnodiging voor een receptie met 

onthulling op 8 mei? 

Dat was uiteraard de bedoeling want na lang nadenken, ideeën verzamelen en 

beraadslagen hebben we eindelijk elke wooneenheid een naam gegeveven. In een 

woonzorgcentrum dat de naam Nottebohm draagt en dat beschikt over een mooie 

tuin met prachtige bomen, leek het ons logisch dat elke wooneenheid eindelijk zijn 

eigen boom toegewezen kreeg.  

Om de kiezen namen dit zouden worden, mochten we beroep doen op Kristof Bollen 

en Els Kint die weleen boomje kunnen opzetten over al wat groeit en bloeit op onze 

aarde. En zo werd aan elke wooneenheid genoemd naar een boom waarop men 

uitkijkt in de tuin. Els maakte hiervoor dan mooie affiches. 

Om de verrassing compleet te houden werden pas op 8 mei alle naamkaarten aan de 

deuren vervangen door een naamkaartje waarop een mooi blad refereert naar de 

boom waarnaar de wooneenheden werden genoemd. Tevens werd er een mooi bord 

met naam opgehangen bij de ingang. 

 

Zeg dus voortaan niet meer:  

‘Ik woon op het gelijkvloers’ maar wel: ‘ik woon in de witte Abeel’; 

en zeg niet: ‘Ik woon op 1A’ maar wel: ‘ik woon in de groene Linde’; 

zeg dus ook niet: ‘Ik woon op AB’ maar wel: ‘ik woon in de blauwe Ceder’; 

in plaats van ‘Ik woon op 2A’ zeg je voortaan: ‘ik woon in de wilde Kastanje’; 

en voor de bewoners van 2B blijft de Foyer gewoon de Foyer maar zijn wonen 

voortaan in ‘de rode Beuk’. 

 
Over het laatste blad laten we jullie nog even in het ongewisse. 

 

Els vertelde ons waar de bomen te vinden zijn in de 

tuin en legde ons kort uit hoe je ze kan herkennen aan 

de hand van hun bladeren. 

 

En zoals gewoonlijk als er iets te vieren valt deden we 

dat met muziek en een glaasje. De inhoud van dat 

glaasje had deze keer om voor de hand liggende reden 

de kleuren wit, groen, blauw, geel en rood.
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Activiteiten Vl@s 

   

Ook deze maand zullen de Vlaamse actieve senioren een 

aantal activiteiten in Nottebohm laten doorgaan.  

Opgelet de activiteiten beginnen stipt om 14u00.   

Wil u meedoen aan één van deze activiteiten, laat het dan weten aan Inge. 

Woensdag 19 juni om 14u00: Leesclub * Brabozaal 

Vrijdag 28 juni om 14u00: Muziekclub : De geschiedenis van de Jazz * Nottebohmz. 

 

 

Foyer 
 

Voor de bewoners van de Foyer op 2B is er een activiteitenprogramma afgestemd op 

de bewoner. Beweging, rust, koken, muziek, creativiteit, quizen, praten over weleer,…. 

er valt altijd wel wat te beleven. 

Vanuit de foyer nemen bewoners ook deel aan activiteiten die elders in het 

woonzorgcentrum doorgaan. Maandelijks komt Frank met zijn accordeon.  
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Mandala 
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De Meander 
 

  DE MEANDER 

Dag  Datum Activiteit 

Maandag 3/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Schilderen op canvas 

Dinsdag 4/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Koken: bananenbrood 

Woensdag 5/jun 
VM 

Koffie, krant,  gezelschapsspel 

en beweging 

NM Bloembakken vullen 

Donderdag 6/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Anaïs leest voor 

 Vrijdag 7/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Familiemoment 

Maandag 10/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Gebruikersverslag 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel Dinsdag 11/jun 
VM 

NM Liedjes uit de oude doos 

Woensdag 12/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Stoeldans 

Donderdag 13/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Wat zit er in de doos? 

Vrijdag  14/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Wandeling 
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Maandag 

 

17/jun 

 

VM 

 

Koffie, krant engezelschapsspel 

NM Kubb spel 

Dinsdag 18/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Koken: suikervrij dessert 

Woensdag 19/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM OXO op de stoep 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel Donderdag 20/jun 
VM 

NM Beweging op muziek 

Vrijdag  21/jun 
VM 

Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Knutselen, stickers maken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandag 

 

24/jun 

VM Koffie, krant, gezelschapsspel 

NM Woordspel op groot bord 

 

Dinsdag 

 

25/jun 

VM Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Verjaardag Christiana Van 

Parys 

 

Woensdag 

 

26/jun 

VM Koffie, krant en 

gezelschapsspel  

NM Beweging met bal 

 

donderdag 

 

27/jun 

VM Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Wandeling in de tuin 

 

Vrijdag  

28/jun VM Koffie, krant en 

gezelschapsspel 

NM Knutselactiviteit met als 

thema: dromen 
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 In de buurt 
 

 

 

 

Het dorp van toen – Frieda Govaerts 

 
Was dat efkes schrikken toen ik na enkele jaren nog eens in een supermarkt stond! Ik 

wist niet wat ik zag. Het aanbod aan levensmiddelen, was mijns inziens, meer dan 

verdubbeld, maar gezond, economisch en noodzakelijk vond ik dat allerminst. 

Allez, een alledaags product: wortelen. (Geraspt – snoep – geschild – mini – biologisch 

– winterpeen – regenboog – wortelmix – met loof – zonder loof – ingeblikt van klein 
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naar groot). En dan water, ik drink water uit de kraan, daar valt over te discussiëren of 

flessenwater al dan niet gezonder of beter is. Maar de eindeloze reeks aan waters in 

alle verpakkingen van groot naar klein met allerlei fruitsmaken. Ik ga ze hier niet 

opnoemen want dan is mijn blad direct vol. 

De gekste producten worden aangeboden, zoals knijpfruit, gesneden apero hapjes in 

mini verpakking, gepelde knoflooktenen, gebakken spekjes, 37 soorten geraspte kaas 

en diepvries citroenschijfjes. Appelen en bananen worden apart verpakt in een doosje. 

En waarom wordt er op los fruit overal nog een stickertje geplakt? 

En het is niet meer te stoppen. Fabrikanten willen verkopen en wij zijn kooplustig, een 

ideale situatie toch? Is het de fabrikant die ons die nieuwigheden wil opdringen of is 

het de consument (wij dus) die nieuwsgezind is? 

Met Allerheiligen was ik nog eens in mijn dorp met een bloemetje voor het 

eeuwigdurend graf van mijn Moemoe. In de straat waar ik woonde, leek het wel of de 

mensheid was volledig uitgestorven. Er liep geen kat op straat, ik had met mijn bloot 

gat over straat kunnen lopen op klaarlichte dag, niemand zou het gezien hebben en er 

was niet één enkele winkel. Ik dacht aan mijn kinderjaren en wat ik nu vertel is waar! 

In mijn straat alleen waren er in de jaren 50/60: twee beenhouwers, twee bakkers, een 

stovenwinkel, een naaiwinkel, drie electriekwinkels, twee verfwinkels, een 

schoenenwinkel, een gazettenwinkel, een korsettenwinkel en op de hoek het prille 

begin van de mega winkel op de A-12 van Succes Kleding Meyers en geen enkele, 

maar dan ook geen enkele supermarkt. 

Toen speelden de kinderen op zomerse avonden buiten en zaten volwassenen met 

een fles bier of limonade buiten op de stoep verhalen te vertellen en van mekaars 

gezelschap te genieten tot de zon allang onder was. Zo'n avonden versterkten het 

gemeenschapsgevoel en daar kwam spijtig genoeg een einde aan bij de komst van de 

televisie. 

 

175 jaar Annonciaden in Berchem door Philippe Huijghebaert 
 

175 jaar na hun aankomst in de gemeente Berchem, verlaten de laatste Annonciaden 

in december 2023 hun klooster aan de Ferdinand Coosemansstraat/Grotesteenweg. 

Zo komt er een einde aan een rijke geschiedenis en een grote inzet voor de 

Berchemse gemeenschap. Het is dan ook gepast hier aandacht aan te besteden. 

Hun aanwezigheid in Berchem start in 1848. De pastoor van Sint-Willibrordus vraagt 

aan de Annonciaden van Velthem om enkele zusters te sturen om in zijn parochie een 

lagere meisjesschool op te richten. De Annonciaden volgen de regel van de Orde der 

Annonciaden die in 1500 opgericht werd door de Heilige Joanna van Frankrijk met een 

bijzondere toewijding aan het mysterie van de Boodschap. 
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In augustus 1848 nemen de eerste drie zusters o.l.v. moeder Nathalia Maria hun 

intrek in een huisje naast de kerk. Enkele maanden later verhuizen ze naar hun 

klooster aan de Fierkensdijk. De zusters leggen tal van initiatieven aan de dag. Naast 

de lagere meisjesschool, organiseren de zusters ook een zondagsschool (1850) en een 

kantschool (1857) en vangen ze bejaarde dames op in hun klooster. In 1859 moeten 

de zusters echter hun klooster verlaten. De Fierkensdijk verdwijnt met de aanleg van 

de Brialmontfortengordel rond Antwerpen. Opnieuw naar een tijdelijk verblijf bij de 

kerk. 

Dank zij weldoeners, en in het bijzonder Lucie Mosselman, krijgen zij een huis en 

gronden in de Bakkersstraat, thans Ferdinand Coosemansstraat, en worden daar een 

nieuw klooster en het Sint-Joanna Instituut gebouwd. In 1863 opent de school haar 

deuren. Een jaar later krijgen de zusters van de aartsbisschop de toelating om de 

autonome diocesane congregatie van de Zusters Annonciaden van Berchem op te 

richten, los van het moederhuis te Veltem. 

De school is succesvol. In 1868 wordt een “bewaarschool” opgericht. Gedurende de 

schoolstrijd (1879-1884) en naar het einde van de 19de eeuw toe blijft het 

leerlingenaantal stijgen. Rond 1900 telt de school meer dan 1.400 leerlingen, verdeeld 

over een betalende en kosteloze afdeling. 38 zusters verzorgen samen met 

lekenleerkrachten het onderwijs. Op vraag van de pastoor van Vremde openen zij ook 

daar een lagere meisjesschool. 

Door de grote bevolkingsgroei in Berchem groeit de nood aan middelbaar onderwijs. 

De zusters staan klaar om dat te organiseren, maar de opdracht gaat naar de zusters 

van de Heilige Familie uit Tielt die in 1905 in de Sint-Hubertusstraat het “Pensionnat 

des Dames de la Sainte Famille” oprichten. In november 1914 openen, ondanks de 

moeilijke oorlogsomstandigheden, de zusters Annonciaden van Berchem een 

beroepsschool voor meisjes, die in het interbellum tot grote bloei komt. 

 
De zusters Annonciaden in mei 1922 
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De concurrentie van nieuw meisjesscholen zorgt voor een daling van het 

leerlingenaantal in de basisschool, maar de congregatie groeit en bloeit. In 1924 opent 

zij een tweede bijhuis in Sint-Mariaburg, in 1932 een schoolkolonie in Brasschaat en in 

1937 een wijkschool in dezelfde gemeente. Vanaf 1930 organiseren de zusters het 

eigen noviciaat en in 1940 telt hun gemeenschap 63 leden. 

Op het einde van de Tweede Wereldoorlog slaat echter het noodlot toe: een Duitse V2 

vernielt op 17 november om 11.17 uur in één slag school en kloostergebouwen. 30 

zusters en 2 leken liggen dood onder het puin. Gelukkig zijn de leerlingen omwille van 

het bommengevaar niet op school. Ze zijn die voormiddag hun huistaken komen 

halen en reeds vertrokken. Anders zou de ramp nog veel groter geweest zijn. Een 

moeizame heropbouw volgt. Vanuit voorlopige onderkomens opent in 1948 het 

nieuwe klooster en in 1950 de nieuwe school, waartoe nu ook een internaat behoort. 

De volledige heropbouw duurt nog 15 jaar. 

De betalende en kosteloze afdelingen smelten samen tot één vrije gesubsidieerde 

basisschool voor meisjes. Het dalende leerlingenaantal in de beroepsafdeling kleding 

wordt gecompenseerd door de oprichting van een handelsafdeling en een afdeling 

“bureelwerken”. In 1974 maakt het internaat plaats voor een kinderdagverblijf. 

 
De zusters Annonciaden in 1975 

Dalingen in zowel het aantal zusters als in het leerlingenaantal nopen tot 

herstructureringen. Scholen worden overgedragen aan leken en kloosters worden 

gesloten. In 1971 vertrekken de zusters uit Sint-Mariaburg, in 1973 wordt het klooster 

in Vremde gesloten. In Berchem fusioneert in 1984 de middelbare school Sint-Joanna 
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met het Sint-Teresia Instituut van de Zusters Apostolinnen in de Diksmuidelaan tot 

VTOM, Vrij Technisch Onderwijs Meisjes. De directie is in handen van leken. 

  
1960 St.Joanna voorgeveL                           dezelfde voorgevel anno 2024 

 

In 1990 fusioneert VTOM met het Sint-Stanislascollege aan het Van Hombeeckplein en 

de Heilig Hartschool uit de Lamorinièrestraat tot het Sint-Willebrordcollege, dat op zijn 

beurt in 2001 fusioneert met de Heilige Familie uit de Jan Moorkensstraat tot Sint-

Willebrord – Heilige Familie of Wilfam. In 1992 fusioneren ook de basisscholen van 

Sint-Joanna en Sint-Stanislas. Vandaag herbergt het voormalige Sint-Joanna 

basisschool De Schatkist en een afdeling van Wilfam. De zusters blijven met hun hart 

bij de school en helpen en steunen ze waar ze kunnen. Parallel met het 

onderwijsgebeuren veroudert en verkleint de congregatie. Zorg voor oudere zusters 

neemt meer tijd in beslag naast inzet voor parochie, zieken en armen. Maar de jubilea 

van de congregatie, zoals de 150-jarige aanwezigheid van de zusters in Berchem in 

1998, worden uitgebreid gevierd, terwijl elk jaar op 17 november de slachtoffers van 

de V2 worden herdacht.  

   
Bij de 65ste herdenking in 2009 wordt op initiatief van het district Berchem voor de 

nieuwe kloostergevel aan de Grotesteenweg een beeld voor de vrede onthuld, een 

engel met geknakte vleugel van beeldhouwster Agnes Pas. 
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De zusters Annonciaden 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 St Joanna glasraam 

De jaren vliegen voorbij, zusters overlijden of verhuizen naar een woonzorgcentrum. 

Uiteindelijk wonen enkel nog zuster Jo, overste, en zuster Margareta in het klooster. 

Wanneer er twee serviceflats vrijkomen in Sint-Camillus, waar ook zuster Leonarda 

verblijft, staat hun besluit vast en verlaten zij einde 2023, met gemengde gevoelens, 

hun klooster. 

We zijn hen en hun congregatie dankbaar voor 175 jaar inzet voor de leerlingen en de 

Berchemse gemeenschap en wensen hen nog vele gezonde en gelukkige jaren. 

Philippe Huijghebaert 

 

Bronnen 

Preneel Marij, Sint-Joanna in Berchem 1848-1998, Leuven 1998. 

Suenens Kristien. Congregatie van de Zusters Annonciaden van  

Berchem (1848/1864-), ODIS 2023, http://www.odis.be/lnk/OR_16706  

 
 

 

 

 

 

 

http://www.odis.be/lnk/OR_16706
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Mei in beeld 
 

Bistrot Nottebohm 
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Aquarellen met Frank 
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Handwerkclub 
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Activiteitenkalender juni – scheur hem af en hang hem op 

Dag datum uur activiteit  

Maandag 3 juni 14u30 Bingo * Café Biart  

Dinsdag 4 juni 14u00 

 

15u00 

Bezoek van kinderen van 3e leerjaar 

Klavertje 4 * Café Biart & Foyer 

Handwerkclub * Brabozaal 

 

Woensdag 5 juni 10u30 

14u30 

Actua met Wannes * Nottebohmzaal 

Smul – Soezen * Café Biart 

 

Donderdag 6 juni 14u30 Gesprek over de Aziatische Hoornaar 

met Kristof Bollen * Nottebohmzaal 

 

Vrijdag 7 juni 10u45 

14u30 

Eucharistie * Café Biart 

Modeshow Donelli’s * Nottebohmzaal 

 

Maandag 10 juni 10u30 

14u00 

Bewegingsgroep * Café Biart 

Spelnamiddag * Café Biart 

 

Dinsdag 11 juni 9u00 

15u00 

Verwenmoment leerlingen Denise 

Grésiac 

Handwerkclub * Brabozaal 

 

Woensdag 12 juni 10u30 

14u30 

Actua met Wannes * Nottebohmzaal 

Smul: kaaskroketten * Café Biart 

 

Donderdag 13 juni 10u30 

14u30 

Bewegingsgroep * Café Biart 

Nottebohm zingt * Nottebohmzaal 

 

Vrijdag 14 juni 10u45 Eucharistie * Café Biart  

Zondag 16 juni 14u30 Zomerdrink Buurtkring Hertoghe in 

domein Hertoghe toegankelijk voor 

iedereen 

 

Maandag 17 juni 10u3014u30 Bewegingsgroep * Café Biart 

Bingo * Café Biart 

 

Dinsdag 18 juni 14u30 

15u00 

Film Louis de Funès * Nottebohmzaal  

Handwerkclub * Brabozaal 

 

Woensdag 19 juni 10u30 

14u00 

14u30 

Actua met Wannes * Nottebohmzaal 

Leesclub Vl@s * Brabozaal 

Smul : Croque monsieur * Café Biart 

 

Donderdag 20 juni 10u30 Bewegingsgroep * Café Biart  

Vrijdag 21 juni 10u45 

12u00 

Eucharistie * Café Biart 

Bloem van een mens * actie deMensnu 
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Data om alvast in je agenda te zetten 
 

Woensdag 17 juli :  

Lezing Eugénie Nottebohm  

In 2017 gooide Eugénie het roer van haar leven om 

nadat ze van borstkanker genas. Letterlijk en 

figuurlijk.  Ze kocht een zeilboot - Giulia, een 

Contessa 32 van 9,75m - en begon solo te zeilen. 

Eerst maakte ze mijlen in de voor haar bekende 

Hollandse binnenmeren, en stilaan verder, totdat ze 

de Atlantische Oceaan overstak op zoek naar haar verre neven in Buenos Aires, 

Argentinië. Nadien bracht ze Giulia, meestal solo, naar Patagonia  en rondde met 

vriendinnen de Kaap Hoorn.  

Dit inspirerende verhaal wil zij ons graag vertellen. 

Zondag 11 augustus: Bistrot Nottebohm 

Donderdag 15 augustus: Moederdagconcert * Au Bal Mystique 

 
Uw artikel in de Nottebohm Actueel?  

Dat kan! Stuur het naar animatie@nottebohm.be 

15u00 Aquarellen met Frank * de Linde 

Zaterdag 22 juni 11u30 

14u30 

Zomerfeest * terras en tuin 

Concert 18+ band 

 

Maandag 24 juni 14u30 Spelnamiddag * Café Biart  

Dinsdag 25 juni 10u30 

14u00 

 

15u00 

Bewegingsgroep * Café Biart 

Lezing: rond de Kaap * Tom Dieusaert * 

Café Biart (Café Biart gesloten tijdens de 

lezing) 

Handwerkclub in de Brabozaal 

 

Woensdag 26 juni 10u30 

14u30 

Actua met Wannes * Nottebohmzaal 

Smul : Hotdogs * Café Biart 

 

Donderdag 27 juni 10u30 Bewegingsgroep * Café Biart  

Vrijdag 28 juni 14u00 

 

15u00 

Muziekclub Vl@s : geschiedenis van de 

Jazz * Nottebohmzaal 

Koffie Hertoghe * Café Biart 

 

Maandag 1 juli 10u30 

14u30 

Bewegingsgroep * Café Biart 

Bingo * Café Biart 

 

mailto:animatie@nottebohm.be

